


 

Beste Vannoessers 

 

Tot u spreekt Koningin Hadewich, vrouw van Koning Archibald de 

zevende, de enige echte Koning die over de vier stadstreken van het 

koninkrijk Kleit regeert... Ja hoor, koninkrijk Kleit! Jullie horen het goed... 

 

Jullie vragen zich nu waarschijnlijk af, wat zit die gekke Hadewich nu te 

bazelen? Kleit is toch een gehucht en helemaal geen koninkrijk? Wel, ik 

zal jullie eens iets vertellen. Meer nog, ik neem jullie gewoon mee naar de 

middeleeuwen, en meer bepaald naar het jaar 1326. Toen Kleit nog één van 

de belangrijkste handelsplekken was van Europa. Let maar eens op... 

 

Het groothertogdom Kleit was heel lang geleden opgesplitst in vier grote 

delen. Papinglo, Kampelveld, Doornkapel en Karelshoek. Deze vier 

districten worden alle vier geregeerd door koning Archibald die zijn rijk 

regeert vanuit het zuidelijk gelegen, Jagerskasteel aan de rand van het 

Drongengoedsbos. Om de orde te bewaren heeft deze koning Archibald in 

alle vier de districten Vazallen geplaatst die op deze plek regeren als een 

soort koning van Papinglo, Kampelveld, Doornkapel en Karelshoek, onder 

het regime van Archibald. 

Paola van Papinglo, Kalinka van de Kampel, Dimitris van den Doorn, en 

natuurlijk Karel van Karelshoek zijn deze vier onderkoningen. 

De Vazallen kunnen onderling, en met koning Archibald communiceren 

via magische spiegels die ze gebruiken als een soort vroegtijdige Skype. 

Deze magische spiegel is ook in staat om terug te kijken in het verleden en 

mysteries aan de hand van magische raadsels bloot te leggen.   

 
Maar waarom ik deze brief tot jullie richt is het volgende. Ik vrees dat de 

vazallen onderling een complot aan het smeden zijn om mijn koning 

Archibald van de troon te stoten. Zijn leven is in gevaar beste Vannoessers 

en daarom heb ik jullie hulp nodig. 

 

Kom allemaal op zaterdag 1 augustus naar het wondermooie Opoeteren, 

daar heb ik voor jullie een teletijdsmachine geplaatst die jullie allemaal zal 

meenemen naar het jaar 1326, zodat we samen het leven van koning 

Archibald kunnen redden! 

 

Vriendelijke groeten, 

Koningin Hadewich 



 

 
 

 

 

 

Nu, deze teletijdsmachine, waar staat deze precies? Wel koningin 

Hadewich heeft deze neergezet in het dorpje Opoeteren, net als 

Kleit in de middeleeuwen een belangrijke handelsplek. Sta ons toe, 

een woordje uitleg te geven over deze prachtige plek. 

 

Opoeteren (in het Limburgs: Opoeeeeeetereeeeeeeeuuuuh) is sinds 

1977 een deelgemeente van Maaseik, in hartje Belgisch Limburg. Net 

zoals buurvrouw Neeroeteren dankt Opoeteren haar naam aan één 

van de beken die door beide deelgemeenten stroomt, namelijk de 

Oeter - die officieel Bosbeek heet. U hoort het goed, beken, daaraan 

zal het in Opoeteren niet ontbreken! (Ook in de middeleeuwen al, 

werd naar hartenlust gerijmd en gedicht) 

 

Over de omgeving kunnen we behoorlijk kort zijn. Opoeteren ligt 

op 8 kilometer, ofwel een kleine tien minuten van de plek waar we 

vorig jaar op kamp zijn geweest, Opitter-Bree. Veel klimaatverschil, 

en/of andere cultuurverschillen zullen we dus niet tegenkomen. We 

kiezen opnieuw voor de Limburgse gezelligheid, de wijd uitgestrekte 

velden, de bossen, de beken en de meren. 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Limburgs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maaseik
http://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_(Belgische_provincie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neeroeteren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosbeek_(Limburg)


 

 

 

 

 

 

Bij de oudsten onder jullie zal 'Chiroheem' in Opoeteren misschien een 

belletje doen rinkelen. In 2007 werd deze plek door Chiro Vannoes al 

eens als kampplaats aangedaan. Acht jaar geleden dus, leidster Ofra was 

toen Speelclubber! Hoofdleider Robbe zat toen bij de Rakwi en de 

bompa van onze Chiro, leider Ooft zat toen al bij de oudste groep. 

 

Nu willen we jullie alvast waarschuwen. Reeds in 2007 werd beslist dat 

Chiroheem Opoeteren ook in 2015 onze kampplaats zou zijn. Niemand 

kon toen echter vermoeden dat we acht jaar later met bijna dubbel 

zoveel leden op kamp zouden gaan. Een groot plezier doet ons dat 

natuurlijk, al zal het als gevolg van ons eigen succes dit jaar op kamp 

een beetje stampen, duwen en sleuren worden om iedereen van een 

slaapplek te voorzien. Om jullie een idee te geven, in 2007 zijn we met 

een grote 80 leden naar Opoeteren getrokken, en konden daarvan 60 

kinderen binnen te slapen leggen, de oudste 20 leden sliepen in tenten. 

Vorig jaar zijn we echter met 154 man op kamp gegaan, maar we 

kunnen nog steeds slechts 60 mensen binnenleggen in Opoeteren.  

 

Nu, zorgen hoeven jullie zich niet te maken. We gaan zeker geen 

limieten stellen, en iedereen die meewil, zal zeker met ons meekunnen 

op kamp. Al is de kans wel groot dat enkel de Speelclubbers, (en 

hopelijk ook de Rakwimeisjes) binnen zullen kunnen liggen. Vanaf de 

Rakwijongens, zal er dit jaar in tenten moeten geslapen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoezo in 2007 zijn jullie al eens naar Opoeteren geweest? Inderdaad. 

En dat zag er zo uit! Herkennen jullie de leiders van nu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Jullie worden in het hopelijk zonnige Opoeteren verwacht op 

ZATERDAG 1 AUGUSTUS. Naar jaarlijkse gewoonte vragen we of 

de ouders kunnen zorgen dat hun kind(eren) ter plaatse geraken. 

Op die manier kunnen papa, mama, oma, opa, nonkel of tante 

ook eens een kijkje nemen waar hun spruit(en) de volgende tien 

dagen zal/zullen verblijven.  
 

De teletijdsmachine wordt geopend om 11u00. Tussen 11u00 en 

12u30 mogen jullie dus deze gekke machine binnentreden. Na 

het middagmaal worden alle ouders verzocht om rond 13u30 de 

kampplaats te verlaten zodat onze middeleeuwse activiteiten van 

start kunnen gaan 

 

DE TERUGREIS 

 

Op MAANDAG 10 AUGUSTUS komen we samen terug met de 

bus. We zullen aankomen op de parking van de Mariagrot 

tussen 13u30 en 14u00. Daarna is er nog formatie op het rode 

plein en krijgen de kinderen naast de nodige briefwisseling ook 

een kampaandenken. 

 

BEZOEK 

 

Er is helaas geen bezoekdag. Zo wordt het kamp niet onderbroken en 

kunnen we tien dagen volop genieten van een onbezonnen vakantie. 

Dat betekent natuurlijk niet dat we alle contacten met het thuisfront 

verbreken.  

 



Via het gastenboek op onze website: www.vannoes.be kunt u, uw 

spruit berichtjes toesturen. Deze worden op een drietal tijdstippen 

tijdens het kamp afgeprint en aan de juiste kanjer uitgedeeld. Elke dag 

legen we ook onze brievenbus. Een oldschool brief of kaartje naar 

jullie zoon of dochter is nog altijd het plezantst. Niets is zo fijn als je 

eigen naam afgeroepen horen worden tijdens het middageten. 

 

DE VALIEZEN 

 

U mag deze uiteraard zelf meenemen in de kofferbak; maar indien 

u dit wenst kunt u de valiezen reeds twee dagen op voorhand 

naar de Chirolokalen brengen zodat deze veilig en wel met onze 

camion kunnen meereizen. 

 

 

Op DONDERDAG 30 JULI worden deze verwacht tussen 18:00 en 

20:00 uur aan onze lokalen aan het speelplein. Op deze dag 

verwachten we ook de medicijnen die je op kamp moet innemen 

(plus de nodige uitleg erbij) en de identiteitskaart of Kids-ID van 

jullie zoon of dochter (!!!!) 

 

DE ONVERMIJDELIJKE KOSTPRIJS 

 

 

Moesten we kunnen, we deden het voor niks, maar helaas komt 

Sinterklaas pas in december. De eerste pappenheimer betaalt €115. Een 

tweede, derde, zevende of twaalfde kind van hetzelfde gezin, betaal 

slechts €105. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Naar waar moeten we onze brieven schrijven? 
 
 

 Chiroheem Opoeteren 

Chiro Vannoes - Kleit 

(Naam van uw kind) 

Neeroeterenstraat 18 

3680 Opoeteren 

Mogen wij wel vragen om geen bergen snoep op te sturen 

naar de kinderen? In het verleden werd de keuken van de 

kookouders, waar de post wordt verzameld, overladen met 

zakken, en soms bananendozen vol snoepen. Zo kunnen die 

mensen natuurlijk ook niet werken. Vorig jaar werd al de 

opgestuurde snoep, strips, kleurboeken, en andere cadeautjes 

door de leiding bewaard, en werden deze pas uitgedeeld in 

de allerlaatste formatie, terug in Kleit. De moeite om grote 

pakken op te sturen is dus tevergeefs. 

Gedurende het kamp is er genoeg mogelijkheid tot snoepen 

kopen in een winkeltje in de buurt. Snoepen meenemen van 

thuis mag/moet natuurlijk wel. 

 

Wij staan bovendien niet toe dat Rakwi of Speelclubbers een GSM 

meenemen op kamp. Als wij toch zien dat één van de kleinsten in het 

bezit is van een GSM zullen wij deze afnemen en pas op 10 augustus in 

de formatie op het rode plein teruggeven. Tito en Keti mogen hun 

gsm wel meenemen maar worden vriendelijk verzocht deze af te 

geven bij aanvang van het kamp aan hun leiders. Op geregelde 

tijdstippen zullen zij deze dan kunnen bezigen om naar mama, papa, 

maar waarschijnlijk naar hun lief te sms’n.  

 

 



 

SLAAPGERIEF 

 

o  Slaapzak of deken en laken 

o  Onderlaken!! (verplicht) 

o  Kussen en kussenovertrek 

 

 

CHIRO (voorzien van de naam van het lid!!!) 

 

o  Sjaaltje!!! (verplicht, anders voor 1 € te verkrijgen) 

o  Chiro T-shirt en/of sweater !!! 

 
 

HYGIËNE 

 

o      Toiletgerief: 

-zeep 

-washandje 

-tandenborstel en tandpasta 

-handdoeken (genoeg voor 10 dagen) 

-kam 

-haarshampoo 

-lippenbeschermer en zonnebrandolie 

-zakdoeken 

 

KLEDIJ 

 

o  Sportkledij - Regenkledij – Speelkledij 

o  Voldoende sokken 

o  Wie verkleedkledij heeft mag die zeker meenemen! 

o  Voldoende onderboeken (voor 14 dagen) 

o  Pyjama 

o     Zwembroek 

o   Badmuts (in sommige zwembaden is dit verplicht) 

o   Hoofddeksel (tegen de zon)



o Schoenen 

-  goede stapschoenen 

-  sportschoenen 

-  pantoffels 

-  laarzen 

 
 

VARIASHIZZEL 

 

o  Drinkbus 

o  Grote linnenzak voor vuile kleren. 

o  Strips voor tijdens de siësta (geen hele bibliotheek) 

o  Favoriete muziek voor de oudsten 

o  Een kleine zakcent 

o  Kleine rugzak 
 
 

ENKEL VOOR TITO & KETI 
 
 

o Grote rugzak voor tweedaagse (wie er geen heeft kan VOOR 

HET KAMP afspreken met iemand van een andere groep of 

iemand van de leiding vragen om een rugzak te lenen) 

o  Gamellen (als je die hebt) 

 

 

WAT HOORT NIET THUIS OP EEN CHIROKAMP? 

 

o Sigaretten,  

o Alcoholische dranken, 

o Messen,  

o Veel bederfbaar fruit,  

o Ipod, Ipad en andere I-rommel. 

 

 

WIJ KUNNEN NIET GENOEG BENADRUKKEN OM ZEKER EN 

VAST DE NAAM IN DE KLEREN EN ANDERE ATTIRBUTEN VAN 

JULLIE ZOON OF DOCHTER TE ZETTEN. ZEKER IN DE 

CHIROTRUI OF T-SHIRT. IEDEREEN HEEFT NAMELIJK ZO’N 

EXEMPLAAR! OP DIE MANIER KUNNEN WIJ OOK AL EEN 

SCHIFTING MAKEN IN DE VERLOREN VOORWERPEN,  WANT 

MEESTAL ZIEN WIJ ZELF DOOR DE BERGEN HET BOS NIET 

MEER. 

 

 



 

Hieronder ontdekken jullie welke ridders gedurende tien dagen voor 

jullie schildknapen zullen zorgen. Zet de foto bij de juiste omschrijving. 

 

1. Deze ridder is na zijn ridderuren ook vrijwillig brandweerman: 

2. Deze ridder heeft het grootste kasteel van ons allemaal. 

3. Deze ridder zorgt ervoor dat al uw ruiten blinken. 

4. Deze ridder is de prins op het witte paard van prinses Thaïs. 

5. Deze ridder moet zijn buik intrekken voor hij in zijn harnas past. 

6. Deze ridder houdt meer van zijn trakteurs dan van prinsessen. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hieronder ontdekken jullie welke knappe prinsessen gedurende tien 

dagen voor jullie kleine prinsesjes zullen zorgen. Zet de foto bij de 

juiste omschrijving. 

 

1. Deze prinses kan pistolets en croissants bakken gelijk haar pa. 

2. Deze prinses was ooit Belgisch kampioen synchroonzwemmen. 

3. Deze prinses danst de Braziliaanse tango als geen ander. 

4. Deze prinses weet alles over de bloemetjes en de bijtjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hieronder ontdekken jullie welke gekke narren gedurende tien dagen 

voor jullie schildknapen zullen zorgen. Zet de foto bij de juiste 

omschrijving. 

 

1. Deze nar is dit jaar zijn milt verloren. 

2. Deze nar is de allergroenste nar van allemaal. 

3. Deze nar wordt vaak in de MiniMarket gespot. 

4. Deze nar is na zijn uren ook slager. 

5. Deze nar was het hele jaar Speelclubridder maar komt nu de 

Rakwinarren versterken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hieronder ontdekken jullie welke knappe jonkvrouwen gedurende 

tien dagen voor jullie prinsessen zullen zorgen. Zet de foto bij de juiste 

omschrijving. 

 

1. Deze jonkvrouw verzorgt met verve alle gewonde ridders. 

2. Deze jonkvrouw lacht altijd zoals een middeleeuws paard. 

3. Deze jonkvrouw rijdt paard als een echte ruiter. 

 



 

 

Hieronder ontdekken jullie welke dappere vazallen gedurende tien dagen 

voor jullie schildknapen zullen zorgen. Zet de foto bij de juiste 

omschrijving. 

 

1. Deze vazal was reeds in de middeleeuwen een toptennisser. 

2. Deze vazal heeft tegenwoordig een palmboom op zijn kop. 

3. Deze vazal is de enige echte koning van de onderwaterwereld. 

4. Deze vazal wordt ook wel koning Fristi genoemd. 

5. Deze vazal krijgt het warm van Braziliaanse voetballers met lelijke 

kapsels. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Hieronder ontdekken jullie welke knappe jonkvrouwen gedurende tien 

dagen voor jullie prinsessen zullen zorgen. Zet de foto bij de juiste 

omschrijving. 

 

1. Deze jonkvrouw blinkt het meest wanneer ze het gras afrijdt. 

2. Deze jonkvrouw was ooit koningin van de Filippijnen. 

3. Deze jonkvrouw is de beste middeleeuwse volksdanslerares. 

4. Deze jonkvrouw is de middeleeuwse Messi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Hieronder ontdekken jullie welke knappe jonkvrouwen gedurende tien 

dagen voor jullie prinsessen zullen zorgen. Zet de foto bij de juiste 

omschrijving. 

 

1. Deze koningin weet elke prinses van de mooiste kleren te voorzien. 

2. Deze koningin is de creatiefste koningin ter wereld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hieronder ontdekken jullie welke koningen gedurende tien dagen voor 

jullie kanjers zullen zorgen. Zet de foto bij de juiste omschrijving. 

 

1. Deze koning kwekt er op los wanneer de Buffalo's winnen. 

2. Deze koning is sinds 1326 niet meer naar de kapper geweest. 

3. De koning zou liever boer zijn dan troonbekleder.  

4. Deze koning kan als de beste uw kasteel en land opmeten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Op welke uren kunnen wij onze stoere ridder of onze knappe prinses 

bellen? Helaas, het liefst nooit! In de middeleeuwen waren er namelijk 

redelijk weinig telefonen ter beschikking. 

 

Allez het is te zeggen, we gaan ons natuurlijk geen tien dagen volledig 

afsluiten van de wereld ook hé. Er is altijd wel iemand bereikbaar van 

de leiding, maar we willen wel vragen om enkel telefonisch contact op 

te nemen, in geval va nood of overmacht. U kunt dan terecht op het 

nummer 0497.30.76.28 (Robbe) of 0484.79.78.23 (Domien) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op www.vannoes.be kunt u zo goed als live fotomateriaal bekijken. 

Zo kan u een beetje mee volgen wat uw schildknaap zo allemaal 

uitvreet. We beloven dat deze foto's schoonder zullen zijn dan de twee 

bovenstaande foto's... 

 



 

Wij Vannoessers zingen vele liedjes, maar het liedje dat het meest recht 

uit ons hart komt is toch nog altijd:  

 

'We love the Cookies, we do! We love the Cookies, we do! We love 

the Cookies, we do... Ooooh Cookies, we love you! 

 

Maar wie zijn deze fantastische Cookies nu eigenlijk? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dit Chirokamp worden (van linksboven naar rechtsonder) Els, Chantal, 

Annick, Darline, Lieven en Luc bijgestaan door een kersvers Cookie-

koppel. Joke en Pablo, de mama en papa van Guuske Creël van de 

Rakwimeisjes gaan dit jaar voor het eerst tien dagen mee op 

Chirokamp. Welkom Pablo en Joke! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nu we toch over liedjes zingen zijn begonnen, onze geroutineerde 

Vannoessers weten dat er elk jaar een kampliedje is dat wordt gebruikt 

om jullie te wekken, bij het middageten, de formatie, enzovoort 

enzoverder. Hieronder vinden jullie een lijst met de voorbije tien 

kampliedjes. 

 

2005:  Beringen-Mijn:  U2 - Elevation 

2006: Dilsen-Stokkem: The Kooks - Naive 

2007: Opoeteren: Michael Jackson - Smooth Criminal 

2008: Nieuwkerken: Daft Punk - Around the World 

2009: Zottegem: The Beach Boys - Surfing USA 

2010: Balen: Hugo Matthysen - Jungle Boys 

2011:  Westouter: The Romantics - What I like about you 

2012: Zutendaal: Blink 182 - All the Small Things 

2013: Chevron: The Troggs - Wild Thing 

2014: Opitter-Bree: Foals - My Number 

2015: Opoeteren: ????? 

 

U ziet, u hoeft uw zoon of dochter niet naar de muziekschool te 

brengen. Ook wij zorgen voor een muzikale achtergrond. Nu, waarom 

deze lijst? Vanaf dit jaar kunnen jullie als leden voor het eerst zelf mee 

beslissen welk liedje ons kamplied wordt. Stuur jullie inzending (1 per 

lid) door naar info@vannoes.be en wie weet wordt jouw lievelingslied 

ons kampliedje. Alle inzendingen verdwijnen in een grote pot, waaruit 

de leiding hun favoriete liedje kiezen. 

 

Zing ze! 

 



 

Processierupsen: 

 

Vorig jaar op Chirokamp in Bree zijn 

verschillende leden en leiders gebeten 

door de processierups. (Vraag maar eens 

aan leider Batiest hoe dat voelt)  

 

Nu, op zich is dat geen drama, het jeukt gewoon verschrikkelijk. Een 

verwittigd mens is er echter twee waard. Aangezien we dit jaar in deze 

streek zitten, zal deze processierups waarschijnlijk weer van de partij 

zijn. Maar wat doet zo'n beestje nu precies? 

 

De netelharen dringen in de opperhuid met mogelijk een ernstige 

ontsteking tot gevolg. Binnen acht uur na het contact met de haren 

verschijnt huiduitslag die met hevige jeuk gepaard gaat. De uitslag 

verdwijnt vanzelf binnen twee weken. Problemen door de netelharen 

van de processierups kunnen optreden zonder dat er rechtstreeks 

contact met de rupsen geweest is. De haartjes kunnen meegevoerd 

worden door de wind en zo ook in kleding terechtkomen. Ze kunnen 

verwijderd worden door de kleren grondig te spoelen. Als de haartjes 

in aanraking komen met het oogwit, kunnen ze een acute ontsteking 

veroorzaken.  

 

Wij willen jullie natuurlijk geen stuipen op het lijf jagen. We willen wel 

dat jullie als ouders weten dat eventuele langdurige jeuk of oogpijn, 

wellicht te wijten is aan contact met de processierups. 

Meer info vindt u op: http://www.rodekruis.nl/eerste-hulp/wat-te-

doen-bij/contact-eikenprocessierups 



Voor ons is het gemakkelijkst als jullie het bedrag storten op 

onze Chirorekening. Vermeld daarbij zeker de naam van 

jullie kind en 'Chirokamp Opoeteren' 

 

 Storten kan op:  BE25 8912 2402 8782 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot wensen wij alle leden 

een spetterend kamp toe, en willen wij de ouders bedanken 

voor het vertrouwen! 

 

We hopen de leden die er niet kunnen bij zijn terug te zien 

(samen met een hele hoop vrienden) op onze spetterende 

super de luxe startdag in september! 

 

De Kleitse Bivakeurs! 



Wie deze kleurplaat mooi inkleurt ontvangt op 1 

augustus een beloning van koningin Hadewich...



 

TOE IN DEN 
 

DRAAI! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en vergeet nooit te 
knielen voor uw 

koning... 



 
Speelclubjongens: 

Robbe Van De Velde (hoofdleider), Sven 

Lippens, Batiest Goethals, Tibo Sierens, 

Dries Van Hulle en Lander Grootaert. 

 

Speelclubmeisjes: 

Thaïs De Ruyter, Isabelle Ignacio, Sarah 

Boel en Yentl Van De Velde 

 

Rakwijongens: 

Vic Vandevoorde, Brendan De Baets, Levi 

Sierens, Jari Van Hijfte en Jeffrey aka 

'Butch' Van Kershaever 

 

Rakwimeisjes: 

Kim Vandevoorde, Eva Goethals, Charlotte 

Vanwaes 

 

Titojongens: 

Wietse D'havé, Lennart Dobbelaere, 

Guillaume Van Hoecke, Vic Van Hulle en 

Keanu Werrebrouck  

 

Titomeisjes: 

Laura Goethals, Marisa Borabo, Femke 

Goethals en Ofra Borgonjon 

 

Ketijongens: 

Simon Hooft, Domien Dobbelaere, Jorne 

Van Landschoot en Koen Vanvooren 

 

Ketimeisjes  

Frieke Boete en Sill Devrieze 

 


